
Ga mee op avontuur.
Naar jouw eigen speciale relae met de natuur, om daar nog meer kleur, geur
en genieten uit te halen. We zullen onze zintuigen het werk laten doen, 
spreken ons gevoelsleven aan en laten ons verrassen door de diepte van ons
eigen zielenleven.
Dwalend door het Natuurmuseum, zwervend door de Prinsentuin of de tuin 
vvan het St Antony Gasthuis. Om zo meer profijt uit je leven, hobby, studie of 
werk te halen.

Nieuwsgierig geworden? Vragen of opmerkingen wellicht…
Kom proeven van de avonturen die je te wachten staan.

Welke rol speelt de natuur in ons, in jouw, in uw leven? 
De invloed van de wind, het weer, de kleuren en geuren, de vormen… 
Iedere plek, iedere boom, plant of vogel en elk landschap hee zo haar
eigen karakteriseken. Sommige vinden we mooi, andere saai, vervelend
of misschien wel beangsgend. 

Heb je je wel eens afgevraagd wat de natuur met jou doet?
WWant waar zit dat nu in, dat de een helemaal lyrisch is van vogels en een 
ander elke dag te wandelen gaat? En je vandaag naar het wad wilt en morgen
opnieuw of juist naar het bos of de hei! Wat zegt dit over jou en hoe jij door 
het leven gaat?

Welk plaatje spreekt het meeste aan? Wat doen de foto’s met jou?

Op reis naar een genieten dichtbij huis
donderdagmiddag 31 mei en 14 juni in het Natuurmuseum Fryslân


